Als ik wegga, laat me dan los, laat me gaan;

Er zijn nog zoveel dingen die moeten worden gedaan.
Jullie moeten jezelf niet aan mij binden met tranen en pijn.
Wees blij, dat we de voorbije jaren samen konden zijn.

Ik gaf jullie van mijn liefde, maar zelf kun je slechts gissen,
Hoeveel jullie mij gegeven hebben;

ik zal jullie pijnlijk missen.

Dank voor de liefde, waarmee jullie mij beminden.

Nu echter is het tijd, dat ik zelf alleen de weg moet vinden.

En treur gerust om mij, als leed je hart vervult.
Laat langzaam dat verdriet veranderen

in vertroostingvol geduld.

Want deze scheiding is slechts van tijdelijke aard.
En koester de herinnering, die je in je hart bewaart.

't Leven vervolgt zijn weg, maar ik blijf jullie nabij.

Als je mij nodig hebt, roep dan gerust om mij.

Al kun je mij niet zien en mij geen koestering meer geven;
Ik blijf jullie nabij en je geheel omgeven.

Als jullie telkens weer je hart te luisteren zult leggen,
Dan zul je mij heel zacht, maar duidelijk horen zeggen:
“’k Heb jullie lief,

en als je eens de weg alleen moet gaan,

zul je mij met een glimlach en een “welkom thuis”

bij de toegangspoort zien staan”.
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Bidden wij voor de zielenrust van hen die ons
voorgingen in de dood, gemerkt door het teken
van het Geloof.

Dat zij mogen rusten in Gods vrede.

2003

27 november

2004
6 januari
18 februari
4 juni

7 oktober

Sjra Beunen 83 jaar
Mia Beunen 95 jaar
Pierre Seegers 88 jaar

Maria Beunen-Coonen84 jaar

Mén Goossens 54 jaar



